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Als oprichter van Burenhinder, een collectief voor en door flinta* 
artiesten, organiseer ik evenementen die tot nu toe voornamelijk 
plaatsvonden in het nachtleven. Daar voelde ik de behoefte aan 

een oase van sereniteit.
Dit bracht me op het idee om kussens te introduceren in het 
nachtleven, waardoor een plek ontstond waar mensen even kon-
den ontsnappen aan de hectiek. De kussens werden al snel een 
toevluchtsoord voor degenen die verlangden naar een moment 
van ontspanning. Nu breid ik dit concept uit naar verschillende 

locaties.
Met een ingenieuze ruimtelijke constructie kunnen de kussens op 
diverse manieren worden bevestigd en op elke gewenste plek 
worden geplaatst. Door te experimenteren met diverse technie-
ken en gerecycleerde materialen krijgen de kussens een uiterst 
boeiende driedimensionale textuur. Deze tactiele ervaring draagt 

bij aan een extra laag voor het gevoel van innerlijke rust.  
Textiel, als geruststellend materiaal, biedt een comfort te midden 
van stressvolle tijden in deze ruimtelijke installatie. Duik in mijn 
sfeerwereld van tactiele kussens en geef jezelf de luxe van rust, 

waar je ook bent.








































